
Als ik denk  aan mijn ellende, aan mijn vader en mijn land 
begin ik te zuchten en te steunen, in mezelf iets als dit te zeggen:


